
Afgelopen maandag hebben wij met
zijn allen het schooljaar geopend
door samen op het schoolplein de
vlag te hijsen. Iedereen heeft fijn met
elkaar kunnen praten en ook binnen
in de school hebben de ouders en
kinderen rond kunnen kijken.
Vervolgens zijn wij in de kring eerst
een aantal spellen gaan doen om
elkaar te leren kennen en over de
vakantie te vertellen.
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IN DEZE EDITIE
Vindt u een terugblik op de eerste week van dit schooljaar. Stellen de
teamleden uit de middenbouw zich voor. Vertellen we wie wanneer
aanwezig is in de bouw. Zetten we belangrijke data voor de komende
periode op een rij. Delen we verdere informatie over de middenbouw. En we
sluiten af met foto's van de afgelopen dagen.

We zijn nog niet meteen de werkboeken in gedoken, maar er is maandag al
wel gewerkt. Zo heeft iedereen zijn eigen verjaardagstaart gemaakt, alle
taarten samen vormen de verjaardagskalender van de middenbouw. Ook zijn
er mooie boekenleggers gekleurd en heeft iedereen in groep 4 en groep 5
alvast een leesboek uitgekozen om dinsdag in te kunnen lezen. De middag
sloten we met iedereen af op het schoolplein, door samen te toosten op een
fijn schooljaar.
Wij hebben genoten van de eerste schooldag en hebben zin in de rest van dit
schooljaar samen!



Meester Nick
Je schrijft Nick maar het is Niek. Lang
verhaal, misschien voor de volgende keer.
Voor mij begint het tweede jaar op deze
fijne school. En weer in de middenbouw.
Dat wilde ik ook heel graag. Verder gaan
waar ik aan begonnen ben. De eerste
dagen waren veelbelovend, wat een leuke
groep. Ik heb er weer enorm veel zin in. 

EVEN VOORSTELLEN

Juf July
Mijn naam is July Constant. Ik ben 24
jaar en ik woon in ‘t Zand. Mijn hobby's
zijn lezen en met vrienden afspreken.
Ook ben ik dol op muziek, ik zing graag
en speel klarinet bij Muziekvereniging
Zijpe. Dit is mijn tweede schooljaar op
IKC De Optimist en ik heb veel zin om dit
jaar weer in de middenbouw te staan. 

In de jaren daarvoor heb ik op verschillende
scholen op Texel gewerkt en allerlei taken
en functies uitgevoerd. Maar nu fiets ik elke
dag vanuit Den Burg naar de boot om lekker
vroeg op de Optimist te zijn. Kwart over vier
verlaat ik de school weer en fiets drie
kwartier later het eiland weer op.

Dat fietsen is ook wat ik heel graag doe. En ook wandelen en lekker slenteren in
een drukke stad. Samen met mijn liefje of met wie het fijn is. Film, muziek en
theater staan ook vaak in mijn agenda.
Mocht er iets zijn wat besproken moet worden hoor ik het graag en dan maken we
een afspraak.



Juf Renate
Ik ben Renate de Weerd en ben 57 jaar
oud. Ik ben getrouwd en heb twee
kinderen en twee schoonkinderen. Daarbij
ook nog twee prachtige kleinzonen. Jullie
zien het al: familie is voor mij heel
belangrijk. Thuis ben ik veel bezig in ons
tuintje en geniet ik daar van het lezen van
een boek en zitten in de zon. Wandelen en
reizen doe ik ook graag.

Op school werk ik dit schooljaar in de middenbouw. Jonge kinderen leer ik
graag onder anderen lezen, schrijven en hoe je goed met elkaar kan
samenwerken. Met mijn collega's willen wij er voor de kinderen en ouders zijn.
Hebben jullie vragen, laat het ons weten!

Juf Nicolet
Hallo ik ben Nicolet en ik werk al heel veel jaar
met plezier op de Optimist. Dit schooljaar zal
ik werken in groep 3/4/5 en ik heb daar
ontzettend veel zin in. Ik ben getrouwd met
John en ik heb 2 zonen en een inwonende
schoondochter van resp. 26, 23 en 21. Er is in
ons gezin altijd wel iemand in de buurt om
met onze (bejaarde) labrador Yosja te spelen
of te knuffelen.

Buiten mijn werk op de Optimist ben ik actief
in de speelotheek in Julianadorp zowel in de
uitleen en als bestuurder. Verder  ga ik
graag wandelen met Yosja of iets leuks
doen met vriendinnen of met mijn gezin.
Ik ben benieuwd naar de kinderen, hoe ze de vakantie hebben beleefd en ik
wil heel graag iedereen weer ontmoeten!
Tot gauw 😊,
Groetjes Nicolet.



Juf Janice
Ik ben Janice Buijs, 36 jaar en woon met
mijn vriend Daan in Callantsoog. Ik ben
dol op lezen, tekenen, wandelen over
het strand en in mijn vrije avonduren
handbal ik bij Geel Zwart in een
recreantenteam in ’t Zand. Ik geef ook
handbaltraining aan 2 teams op de
dinsdagavond. Ik ben gek op puzzels
zolang het Jan van Haasteren 1000
stukjes zijn. 

Ik doe ieder jaar mee met 3 vriendinnen aan het NK legpuzzelen, waar we van
de 52 team afgelopen keer 17e zijn geworden. 
Ik werk op maandag in de middenbouw, dinsdag is mijn ICT dag en
woensdag tot vrijdag sta ik in groep 1/2. Dit wordt mijn tweede jaar op de
Optimist en ik heb er onwijs veel zin in. Het was fijn na de zomer alle kinderen
weer te zien en ik heb genoten van de verhalen! 

Maandag

juf Janice
juf Nicolet

*gymles

Dinsdag

meester Nick
juf July

juf Renate

Woensdag

meester Nick
juf July

juf Renate

Donderdag

meester Nick
juf Renate
juf Nicolet

Vrijdag

meester Nick
juf July

juf Nicolet

EEN WEEK IN DE MIDDENBOUW
Hieronder kunt u terugvinden wie op welke dag aanwezig is in de
middenbouw. Elke maandag wordt er gymles gegeven door meester Mike.
Denk eraan om de gymspullen mee te nemen. Door de afwisselende
gymlessen in de bouwen, is het mogelijk om op maandag flexibel les te geven.



4 september - eerste schooldag
18 t/m 22 september - startgesprekken
21 september - schoolreis
26 september - ouderavond kanjertraining
27 september - Kopwerk studiedag
11 oktober - schoolfotograaf
20 oktober - kinderen om 12:30 vrij
23 t/m 27 oktober - herfstvakantie

BELANGRIJKE DATA

In de hal van onze school staat een boom, deze is
omgedoopt tot ‘wensboom'. Zowel kinderen als
ouders mogen de takken van deze boom
versieren met wensen en doelen voor het
komende schooljaar. Maandag middag hebben
alle kinderen een kaartje mee naar huis gekregen
en in de hal liggen nog kaartjes klaar. De boom
wordt elke dag al steeds voller van alle wensen
en doelen. Wat mooi om te zien en te lezen!

WENSBOOM

Zoals u afgelopen maandag in de nieuwsbrief
heeft kunnen lezen, gaan we dit jaar de
verjaardagen op school anders vieren dan
voorheen.
Wanneer iemand jarig is, willen wij de jarige in
het zonnetje zetten. Dit doen wij door in de
klas voor de jarige te zingen. De jarige krijgt
een kaart van de teamleden en een kaart van
de klas. Ook mag de jarige een cadeautje
uitkiezen en mag hij of zij iets leuks kiezen voor
die dag.

VERJAARDAGEN



Materiaal in de klas
Om de lades van de kinderen zo ruim en overzichtelijk mogelijk te houden,
hebben we besloten dat de kinderen dit jaar geen map en eigen etui mee
naar school nemen. Net als vorig schooljaar krijgt iedereen een blauwe etui
waar de benodigde spullen prima in bewaard kunnen worden. Verder zullen
we zorgen dat er vaker papieren mee naar huis gaan, in plaats van dat dit
ophoopt in een map.
Bij het werken op de chromebook hebben alle kinderen een koptelefoon of
oortjes nodig. Wij willen u vragen erop toe te zien dat uw zoon en/of dochter
deze (voorzien van naam) mee naar school neemt.

IN DE MIDDENBOUW

Gymles
Elke maandag is er gymles in de sporthal van de Thijsseschool. Groep 3 en 4
begint om 8:30 met de gymles. De kinderen die bij de voorschoolse opvang
aanwezig zijn, lopen met meester Mike naar de gymzaal. Wij willen u vragen
om uw zoon en/of dochter op tijd bij de gymzaal af te zetten zodat de
gymles op tijd kan beginnen. De kinderen uit groep 5 gymmen samen met
groep 6 van 9:30 tot 10:30. Elke donderdagmiddag is er ook een uur
bewegingsonderwijs, dit wordt gevuld met spelactiviteiten in de gymzaal of
op het schoolplein. Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon en/of dochter maandag
een gymtas mee naar school neemt?

Rapport
Eind vorig schooljaar zijn de rapporten mee naar huis
gegaan. Een aantal kinderen (en ouders) hebben
hun rapport al op school ingeleverd. Voordat deze
thuis verdwijnen of onverhoopt kwijt raken, zouden
wij graag alle rapporten weer op school willen
verzamelen. Alvast bedankt!



FOTO'S VAN AFGELOPEN DAGEN




